Het project Senioren in Breda
is op zoek naar verhalen van
mensen over hun favoriete .
voorwerp. Waar ze nooit
afstand van zullen doen.

Voor mevrouw M.J.E. van
Meel-Brokx zijn dat de drie Ja-
panse kruikjes. Mevrouw van
Meel heeft ze gevonden aan de
Terheijdenseweg, toen ze in een
sloot bescherming zocht tegen
de overvliegende vliegtuigen.
De drie kruikjes staan eigenlijk
symbool van het overleven van
de oorlog en ook als herinnering
aan die ellendige, angstige tijd.
,,Het was in de nadagen van de
oorlog, in 1944, toen mijn zus
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Mevrouw Van Meel met de drie Japanse kruikjes die ze in 1944 vond in een sloot langs de Ter-
heijdenseweg. ‘Bij elke verhuizing zijn ze al meegegaan.’

van 13 jaar en ik, toen 10 jaar
oud, met ma bij een boer op zijn
akker korenaren gingen rapen,
naast de Terheijdenseweg in de
buurt van de vuilnisbelt. Als er
vliegtuigen overvlogen, moesten
wij snel in een sloot bijj de vuil-
nisbelt schuilen. Er werd dan
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geschoten op Duitse auto’s, die
over de Terheijdenseweg reden
en ook op de vuilniswagens van
de gemeente. Wanneer de vlieg-
tuigen weer uit het zicht waren,
mochten wij weer uit de sloot
komen om verder de korenaren
te rapen. Op een moment dat
wij uit de sloot kwamen, vond
ik de drie flesjes, die ik nu al
68 jaar heb bewaard. Bij ie-
dere verhuizing neem ik deze
steeds mee als aandenken aan
die nare tijd waar wij gelukkig
goed doorheen gekomen zijn”,
aldus mevrouw Van Meel.
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