Heftige Vrouwen

De titel van het boek heeft een subtitel die al eeuwenoud is: “Die tot Breda in vreucht
wil leven, die moet de vrouwen de overhant geven”. In 1667 vinden we deze tekst op
de luidklok van de toren van de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda.

Meer dan driehonderd jaar later is het onderwerp nog steeds even actueel, de positie
van de vrouw staat nog steeds ter discussie. In dit boek willen we vrouwen meer
zichtbaar maken. We hebben ook ruimte gelaten voor een eigen heftige vrouw...
Zoveel vrouwen vullen op een eigen wijze het leven in met passie, met lef, met
ambitie en door maatschappelijke betrokkenheid te tonen. We schreven het boek
met gepaste trots op al die heftige vrouwen van Breda. We hadden het niet mooier
kunnen zeggen dan burgemeester Van der Velden op het Aithra Award gala:

“Breda barst van de vrouwen met talent, kracht en klasse. Zegt het voort, onze
wereldvrouwen zijn het waard...”

ESB R Cora van Beek houdt zich bezig met geschiedenis en archeo-
logie in Breda. Een rijke kennis van de stad Breda en een grote
passie om die naar buiten uit te dragen zijn de basis van het boek
Heftige Vrouwen'. Het boek had evengoed de subtitel kunnen
dragen: ‘in de arena van het alledaagse leven'
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